
 

Onbekende helden van het blanke ras 
Deel 7  

Wij zijn de fakkeldragers! 
In de jaren 1920 schiep Adolf Hitler de blanke volksbeweging van het 
nationaalsocialisme, die uitgroeide tot het machtigste ideologische fenomeen in de 
geschiedenis. In de jaren 1930 leidde hij de beweging naar de politieke macht en 
vestigde hij de eerste blanke rassenstaat ter wereld. In de jaren 1940 gingen de 
nationaal-socialisten tot het laatste schot tegen de door Joden gesponsorde krachten 
van het Westerse kapitalisme en het Oosterse communisme. In de jaren 1950 
plantte George Lincoln Rockwell het hakenkruis opnieuw in Amerika en hijsde het 
naar zijn eerste naoorlogse succes in de jaren 1960. In de jaren 1970 herstelde de 
beweging zich van zijn moord, voerde massa-acties op een tot dan toe ongekende 
schaal en kreeg wereldwijde erkenning. In de jaren 1980 stortte de Beweging door 
menselijk falen, subversie en interne chaos bijna in, maar werd gered door de 
volharding van De Nieuwe Orde, die de storm doorstond en een vast bolwerk werd 
waarrond oude kameraden en nieuwe zich konden verzamelen. In het begin van de 
jaren negentig is het nationaalsocialisme zich opnieuw aan het manifesteren op 
internationaal niveau, met grote, onontgonnen gebieden van steun in Oost-Europa. 

Dit is in een notendop de geschiedenis van de Nationaal Socialistische Beweging. 
Geen enkel individu dat toevallig op een bepaald moment in haar ontwikkeling 
leefde, had kunnen raden welke wereldschokkende gebeurtenissen zouden komen, 
zowel goede als kwade. Een provinciale Beier die zich in 1921 bij Adolf Hitler 
aansloot, had nooit kunnen dromen dat Duitsland, dat na de Eerste Wereldoorlog 
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onder de voet was gelopen, slechts twintig jaar later het Europese continent zou 
leiden in een kruistocht tegen Sovjet-Rusland. Met de dood van commandant 
Rockwell leek elke hoop op het terugwinnen van de Witte massa's die hij bereikte 
voorgoed verloren; toch kwamen ze een paar jaar later terug om ons toe te juichen, 
en in nog grotere aantallen. Voor iedereen die tussen de massa's White Power t-
shirts stond, leek de uiteindelijke overwinning slechts een kwestie van tijd. Maar 
het mocht niet zo zijn. En de Beweging maakte een lang decennium van overleven 
door, vooral opgevrolijkt door de ondergrondse gevechten van De Orde in het 
midden van de jaren tachtig. Nu is er licht aan de horizon en onze zaak komt weer 
op stoom. 

Wat onze strijd echt betekent 

Ons eigen verleden leert ons, 1) dat niemand kan voorspellen wat er in het 
verschiet ligt en 2) dat elke generatie haar eigen taak te vervullen heeft. 

De Duitse bruinhemden van de jaren 20', de internationale S.S.-detachementen in 
de Tweede Wereldoorlog, de Stormtroopers van commandant Rockwell en de 
menigte in White Power t-shirts in Marquette Park vochten allemaal voor hetzelfde 
doel - de Witte Overwinning. En elk behaalde een deel van de uiteindelijke triomf 
die ze in de toekomst mogelijk hielpen maken. Alleen de specifieke taken die ze 
kregen om die overwinning te behalen waren verschillend. De Bruinhemden 
stelden hun leiders in staat om gekozen te worden. De Europese S.S.-ers 
verdedigden de beschaving met gewapend verzet. Rockwells Stormtroopers 
maakten zijn openbare toespraken mogelijk. Activisten in White Power t-shirts 
vochten voor hun families en gemeenschap tegen de invasie van negers. Wat is dan 
onze taak? Hoe moeten we werken aan White Victory? 

Wij zijn de fakkeldragersgeneratie 

Dit betekent dat het onze taak is om het nationaalsocialistische idee levend te 
houden voor de volgende fase die spoedig aanbreekt, wanneer de massa van ons 
volk weer ontvankelijk zal zijn voor het concept van de Witte Overwinning. Die 
tijd is nabij, als de Amerikanen het einde van hun geduld met negerwoede en 
economische chaos bereiken. Miljoenen Hongaren, Kroaten, Slovenen, Roemenen, 
Polen en zelfs Russen ontwaken voor de Joodse bacil en beginnen naar ons te 
kijken voor leiderschap. 



Toekomstige generaties zullen zich ons herinneren met mededogen, bewondering 
en afgunst. Mededogen voor onze moeilijke doortocht door een donkere tijd van 
onwetendheid en terreur. Bewondering voor onze moed en vastberadenheid om 
onze idealen hoog te houden tegenover overweldigende tegenstand. Afgunst voor 
de kans die we in deze moeilijke tijd hebben om onomstotelijk onze wilskracht en 
onze loyaliteit aan ons ras te bewijzen, en zo een unieke en vereerde positie in de 
geschiedenis van het nationaalsocialisme te veroveren. 

We mogen niet zien wat ons te wachten staat. Maar toen we aan deze 
revolutionaire zoektocht begonnen, kreeg ieder van ons een instinct voor de 
overwinning mee, waarnaar we moeten marcheren. Voor ons zijn de woorden van 
de wacht: "Overwinning of de dood!" De overwinning van de Beweging betekent 
leven voor ons Witte Ras; onze mislukking (en we kunnen alleen falen als we 
opgeven) betekent de dood van ons volk. Maar wees gerust: Een Idee dat de 
verwoesting van de Tweede Wereldoorlog kan overleven, zal de huidige Duistere 
Tijd zeker overleven! 

De toekomst: Alleen voor blanken! 

We zijn zeker niet alleen. Je hoeft maar over je schouder te kijken en je ziet de 
massa's in hun White Power t-shirts. Achter hen staan Rockwells Stormtroopers. 
Verder naar achteren staan de miljoenen Europeanen die onder het hakenkruis 
vochten van Noord-Afrika tot Stalingrad. Achter hen staan de legionairs met bruine 
shirts die de straten wonnen voor hun Fuehrer. Wij staan aan het hoofd van die 
halve eeuw lange mars. We durven niet te struikelen of op te geven! 

Dus wat als miljoenen van ons zijn gedood? De Beweging gaat nog steeds door en 
niets op aarde heeft het kunnen stoppen! En wat dan nog als de negers en 
spleetogen onze steden hebben verrot? Des te beter om nieuwe en mooiere te 
bouwen in een toekomst voor alleen blanken! Dus wat als we slechte fouten 
hebben gemaakt, en erger? We zijn slechts sterfelijke mensen die streven naar het 
bovenmenselijke! 

We hebben prachtige Gouden Middeleeuwen gehad in onze korte geschiedenis - 
het Derde Rijk, de Rockwell-jaren en de triomfen in Chicago. Er zullen er nog 
meer komen, en niet minder prachtig. Een volledig witte planeet lonkt in de 
komende eeuw. Grote dingen liggen in het verschiet - niet ver. We beginnen ze 
zelfs nu al te zien in het schijnsel van onze fakkel. Ooit zal de tijd aanbreken dat zij 
die na ons komen terug zullen kijken op onze onverzettelijke vastberadenheid 



vanuit het gezichtspunt van een volledig witte Aarde en ons met het diepste respect 
zullen gedenken - "Zij waren de fakkeldragers!" 




